
Jeroen Baldewijns is, vanuit de liefde voor het onderwerp, ruim tien jaar intensief bezig met 
natuurfotografie. Beroepshalve leerde hij van blinde mensen dat je ook kan ‘kijken’ met je 
handen, met je oren, met je mond of je neus. Hierdoor geïnspireerd, ontwikkelde hij zijn 
eigen manier van ‘anders kijken’. Door de lens van een camera kan je de dingen in een heel 
ander perspectief zien. Je ziet plots dingen waar anderen achteloos aan voorbij lopen: de 
wind die met de boomkruinen speelt, een paar verdwaalde esdoornblaadjes tussen de 
naalden van een den, de speling van het late avondlicht op de hoed van een paddenstoel, 
een mier die na een lange winter van de eerste lentezon komt genieten … De permanente 
zoektocht naar boeiende onderwerpen, de uitdaging om ze vast te leggen op een manier die 
de kijker aanspreekt en de expressie van zijn liefde voor de natuur … dat is wat deze 
fotograaf bezighoudt. 
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